Blijf weg...psychose
Ik kan best zonder je leven psychose......alleen soms lijkt het wel mij te blijven achtervolgen.

Ik stond in Java op de rots....ik wilde dood...toen kwamen er mensen voorbij....

Ze vertelde mij over Jezus..het beloofde land...dat er een vader was..God die van mij hield.

Het beloofde land kende ik nog niet...ik ken de de wereld zoals die was voor mij...de hel.

Zou het echt waar zijn...zou er iemand zijn die mijn vader wilde zijn die mij in zijn familie wilde
adopteren...was ik het waard?

Mocht ik het beloofde land wel in?

Ik had het nog nooit geprobeerd...dus ja als het niks wordt kan ik altijd nog de dood ingaan.

Dan kan ik altijd nog kiezen om er een eind aan te maken.

Nee heb ik en Ja kan ik krijgen, wat heb ik te verliezen, niks.......

Zo volgde ik de mensen naar het beloofde land, alles liet ik achter mij, alleen de kleding wat ik aan
had, had ik.....ik leerde elke dag hun bijbel.

Hun kenden God hun wisten wat ik moest doen, want God praatte immers door hun.

Zo leerde ik mijn leven neerleggen, zoals Jezus dat had gedaan.

Hij had zijn leven gegeven voor ons....voor mij, hij was gekruisigd gestenigd dus ja als ik mijn
leven mocht neerleggen voor Jezus...was ik uitverkoren.

Ik werd misbruikt, opgesloten gemanipuleerd.

Wat hun zeidden was zo, als God zei door hun: je mag niet eten, at ik niet, je mag niet naar buiten
ging ik niet naar buiten.

Je moet je voorganger plezieren en liefkozen...deed ik dat....alles wat er door hun werd verteld deed
ik.....jaar in jaar uit.

Na 10 jaar heb ik weten te vluchten door hulp van de politie.

Ik was weg...maar vrij was ik nog niet....

Overal zag ik roden ogen , overal zag ik duivels, de mensen die mij van de sekte vandaan hielden,
waren door de duivel gestuurd.

Ik heb zo vaak weten te vluchten......ik zag de echte wereld 'niet meer, ik zag alleen de
geestenwereld.

Ik hoorde niks en niemand meer, alleen Gods stem.

Ik moest terug...rennen...niks kon mij stoppen.....ik werd opgepakt door 6 politie agenten en zo
kwam ik in de isoleer.

Zo kwam voor mij ook Jezus naar de aarde, en zat ik in de eindtijd.

De eindtijd......van wat ik heb geleerd, daar lijken we in te zitten.

Isis, de computers......het lijkt er echt op, het blijft een gevecht dat ik niet weer in een psychose
terecht kom.

Ik wil ze niet meer die psychoses en gelukkig heb ik lieve mensen om mij heen, om mij terug te
brengen naar het HIER en NU.

Maar ook hier en nu.....pfff wat is het moeilijk.

Ik heb geleerd, dat aan het einde van de wereld, volken hun eigen mensen uitmoorden, overal
ziekten zouden komen en miljoenen mensen zouden sterven, overstromingen zouden er komen,
mensen zouden zomaar verdwijnen en dan weet u dat de eindtijd nabij is.

Het beest is de computer, zit overal, dat de mensen zal vernietigen....

Ik moet het loslaten, en niet denken aan dat....ik zorg nu dat ik veel thuis ben, met mijn gezin mijn
gezin zorgt ervoor dat ik in het hier en nu blijf.



Ik probeer te schilderen, bezig te blijven en te kijken hoe mooi het buiten is, nu de bloemen weer
opkomen.

Samen met mijn hond Abby probeer ik elke dag te genieten van de zon die opkomt en weer
neergaat.

Weer een dag 'psychose vrij' geleefd

Ik ben best trots op mijzelf.

Lana B



